De spotter.

13 september 2014 is het thema van de Monumentendag: op reis.
Omdat ik op die dag in het kerkje van Sint Anna ter Muiden gedichten
voordraag (samen met Jorien Brugmans), zette ik mij eraan iets
passends bij dit thema te schrijven.

Het werd De spotter.

Over een vliegtuigspotter.

Een zoveelste geval van het thema uit het oog verloren... Het lukt mij
zelden binnen een thema te blijven.

Een nadere lezing van het gedicht leerde mij echter dat het wel degelijk
over het thema gaat, en wel in zijn diepste kern.

Dat is dus meegenomen.

Het is de tweede maal dat ik mijzelf expliciet op de proppen laat komen
in een gedicht.

Ik heb overigens vele jaren vlakbij Schiphol gewoond, maar nooit enige
behoefte gevoeld om naar een vliegtuig te gaan kijken.

Ik hoop dat dit gedicht geen Russisch is.

Johan Meesters



